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Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst  
 
Moment van stilte  
 
Aanvangslied (staande): 213 vers 1 (Morgenglans der eeuwigheid) 
 
Groet en bemoediging:  
 
V: Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. 
G: Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. 
V: Zie ons aan, samengekomen in dit heiligdom, 
G: waar we Uw naam prijzen en hopen op het klinken van Uw stem. 
V: Maak ons ontvankelijk voor Uw zachte stem 
G: die zich niet aan ons opdringt maar uitnodigend mee vraagt op weg te gaan. 
V: Schenk ons een moment van samen, schenk ons genade en vrede, 
G: dat wij het goed zullen doen en dat zullen behouden. 
V: Door de kracht van de Heilige Geest, 
G: die ons leven wil bewonen, doortrekken en in beweging brengt. 
 
V: Genade en vrede is met ons 
     Van God onze Vader                                                  
     Van Christus de Heer 
     Door de Heilige Geest.   
G:  Amen  
 
Vervolg aanvangslied 213 vers 2  (Laat als milde morgendauw) gemeente gaat hierna 
zitten 
 
Kyriegebed  
 
De gebeden telkens beantwoord met:  Zo bidden wij en zingen:  
 

 
Glorialied: 66 vers 1 en 7 (Breek, aarde uit in jubelzangen) 
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Dienst van het Woord 
 

Gebed van de zondag  
 
Schriftlezing O.T.: Deuteronomium  18 vers 15 t/m 20   

Zingen: 313 vers 1 (Een rijke schat van wijsheid) 
 
Schriftlezing N.T.: Marcus 1 vers 21 t/m 28   

Zingen: 313 vers 3 en 4 (De geesten onderscheiden) 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen: 974 vers 1 en 2 (Maak ons uw liefde, God tot opmaat) 
 

Dienst van gebeden en gaven 
 

Afkondiging overlijden gevolgd door een lied (indien van toepassing)  
 
Dankgebed en voorbeden:  
 
De gebeden telkens beantwoord met:  ……….Zo bidden wij en zingen: 

 
(afgesloten met stil gebed en Onze Vader)  
 
Mededelingen van de diaconie door de diaken van dienst (bij naam te noemen)  
 
Collecten  
 

We worden uitgezonden 
 

Slotlied: 978 vers 1 en 4 (Aan U behoort, o Heer der heren) 
 
Uitzending en Zegen (beantwoord met gezongen Amen) 
 
Om licht zijn we gekomen 
Licht in donkere dagen 
Licht op onze levensweg. 
Om warmte zijn wij gekomen 
Warmte voor koude handen 
Warmte die de kou uit harten verjaagt. 
Om blijheid zijn wij gekomen 
Blijheid om de mensen om ons heen. 
Om troost zijn wij gekomen 
Troost als het donker in het leven is  
Troost om zoveel pijnlijk gemis. 



Om licht zijn wij gekomen                                                                                                                   
God, zegen ons met het licht van uw ogen 
 
De Eeuwige zegent ons en zij behoedt ons,  
De Barmhartige doet zijn Gelaat  
over ons lichten en is ons genadig  
De Onnoembare verheft haar  
liefdevolle Gelaat over ons  
en geeft ons vrede 
 
 

 


