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Welkom  
Psalm 80: 1, 2, O God van Jozef, leid ons verder, 
 

Groet en bemoediging:  
v.: De Heer zij met u  
g.: ook met u zij de Heer  
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer  
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft  
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
g.: en niet laat varen de werken van zijn handen  
 

Psalm 80: 7, Dan zullen wij niet van U wijken, 
 
Kyriegebed  
De gebeden  
 
Smeekgebed 
Tien geboden als smeekgebed (volgens dienstboek in vert. van BGT) 
telkens beantwoord met:  
Zo bidden wij en zingen:  
 
U roepen wij aan, o God, 
Want U baant ons de weg ten leven 
En spreekt uw woord van bevrijding: 
  
‘Ik ben de Heer, jullie God.  
Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij. 
Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij. 
Zo bidden wij zingend … 
Kyrie eleison 
 
Maak geen beeld van een mens,  
of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. 
Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen.  
Want ik, de Heer, ben jullie God.  
Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. 
Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen.  



Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, 
tot en met de vierde generatie. 
Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt,  
zal ik goed voor hem zijn.  
Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen,  
zelfs voor de duizendste generatie. 
Zo bidden wij zingend … 
Kyrie eleison 
 
Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken.  
Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. 
Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 
Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 
Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is.  
Dan mag je niet werken.  
Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken.  
Je dieren mogen niet voor je werken.  
En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken.  
Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft.  
Maar ik rustte op de zevende dag.  
Daarom heb ik de zevende dag gezegend.  
Ik heb er een heilige dag van gemaakt. 
Heb respect voor je vader en je moeder.  
Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. 
Zo bidden wij zingend … 
Kyrie eleison 

 
Vermoord niemand. 
Ga niet vreemd. 
Steel niet. 
Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. 
Verlang niet naar iets dat van een ander is.  
Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin,  
zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’ 
Zo bidden wij zingend … 
Kyrie eleison  

 
U roepen wij aan, o God, 
Want U baant ons de weg ten leven 
En spreekt uw woord van bevrijding. Amen 
 

Gloria Lied 146c: 1, 3, Alles wat adem heeft love de Here 
 
 



Gebed 

Goede God, Bron van al het leven, die ook ons leven hebt gegeven,  
leer ons uw weg kennen. Open ons hart voor uw Woord en zet ons op het 
spoor van Jezus, die ons voorleefde wat U in de Torah en onze bijbel kenbaar 
hebt gemaakt. Geef door Uw Geest dat het evangelie ons tot leidraad is in ons 
leven. Gezegend zij uw naam, Amen. 
 
Levend water (verbeelding) 
 
Het jodendom kent een aantal grote pelgrimsfeesten: 
Ook Jezus ging op naar Jeruzalem om deze feesten te vieren. 
Een daarvan is Loofhuttenfeest, Soekkot; Het thema is hoop en vertrouwen. Als 
je geen hoop en vertrouwen hebt, hoe hou je het vol in een woestijntijd? 
Loofhuttenfeest duurt Zeven dagen, leven in een zelfgemaakte tent/huisje met 
een open dak. 
Die dagen beleefde het joodse volk de geschiedenis van de woestijnreis. 
Jezus beleefde dat ook mee. Woestijn is dorstig, de mensen hebben dorst. 
Ze zijn op het tempelplein in Jeruzalem. Het gebed om regen … 
 
En dan, op die laatste dag komt er iemand met een kruik water. 
Dat water wordt uitgegoten op het altaar  
en het stroomde over de grond van het tempelplein. 

- Waterstromen. Je zou er natte voeten van krijgen, 
- De dorst wordt gelest. 
- Ezechiël ziet het water stromen onder de deur van de tempel, en de 

stroom steeds groter worden. 
- En weet je wat Jezus op die laatste dag zegt: 

“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water 
zullen stromen uit het hart.” 

 
Lezing OT: Ezechiël 47: 1-9 waterstromen uit de tempel (lector) 
Zingen: Lied 317: 1, 2, Grote God, Gij hebt het zwijgen  
Lezing NT: Johannes 7: 32-39 (lector) 
Zingen: Lied 317: 3  

 
Overdenking, Levend water 

 
Gemeente van O.H. J.Chr., 
 
Deze week viert Israël feest. 
Loofhuttenfeest, het feest van zeven dagen, wonen in een loofhut. 



Het heeft iets wonderlijks dat er gefeest kan worden. 
In Israël is geen vrede. Palestijnen en Israëlieten houden maar niet op; 
En onder Israëlieten zijn de spanningen en demonstraties over radicale politiek 
van de regering van Netanjahoe. 
Zou het ooit vrede worden. Vrede voor Jeruzalem? 
Het is niet mijn bedoeling om nu verder op de politiek in te gaan. 
 
We dorsten naar een betere wereld, maar wanneer zal het komen? 
We weten niet wat er nog komen gaat. 
Wordt het nog donkerder, moeilijker? 
Maar we moeten gaan, als door een woestijn.  
 
elk jaar viert Israël loofhuttenfeest, dat gaat over woestijnleven,  
De geschiedenis van Israël kent periodes van woestijnen. 
Bedenk, soms is het leven echt als door een woestijn. 
Oude mensen, jonge mensen dorsten naar een betere wereld. 
maar wanneer het komen zal, aan de einder is nog niets te zien? 
Jezus heeft dit loofhuttenfeest ook gevierd. 
 
Het Loofhuttenfeest, is gedenken hoe we door woestijntijd moeten,  
in een onzeker bestaan, een hard en dorstig bestaan. 
De opdracht is: Ga in je gammel hutje,  
met een dakje van riet, waar je de sterren doorheen kunt zien. 
Het is een wonderlijk gebruik. 
 
Een joods Rabbijn Evers zei over dit wonderlijke gebruik:  
in de loofhut voel je je een beetje een vluchteling, een zwerver, 
in een tent als in een vluchtelingentent. En dat is goed.  
Wie zich vluchteling voelt, kijkt wel uit vluchtelingen te beledigen. 
Want dat verbiedt de bijbel. 
 
een open dak van de loofhut geeft zicht op een open hemel. 
Want je leeft onder Gods bescherming. 
God is een gevende God, Hoe het leven ook is. 
Zegen komt van boven. 
 
Het leven met God is leven in vrijheid. 
Bedenk hoe eens brood uit de hemel kwam, en water uit de rots,  
Dat een wolk- en vuurkolom voorging om de weg te wijzen. 
Maar bedenk ook dat de woestijnreis lang is; en dat we er nóg niet zijn. 



Het beloofde land, van vrede, is nog niet in zicht, 
We dorsten naar vrede, naar een toekomst vol van hoop. 
 
Je mag in het kwetsbare onzekere bestaan hoop houden,  
en vertrouwen in de toekomst. 
God laat je nooit aan je lot over. Het dak van je leven is open, 
Tussen God en mensen. 
 
Het loofhuttenfeest is een joods feest. Christenen vieren dit niet. 
Wij beleven misschien iets van een tentenleven tijdens vakanties. 
Dan leven we ook onder de open hemel. 
Een dun tentdoek als enige bescherming, dat is ook kwetsbaar. 
 
Jezus heeft het joodse loofhuttenfeest wel meegevierd, in Johannes 7. 
En dan op de achtste dag loopt het feest uit op het waterscheppen, 
het hoogtepunt van het feest. 
Jezus stond op het tempelplein. 
Hij ziet waterdragers komen, mensen met kruiken vol water. 
En ziet hoe ze opgaan in feestelijke stoet naar het altaar. 
 
Daar gooien ze het water over het altaar. 
Het water wordt een grote plas, en stroomt over de grond, alle kanten op. 
daarover kunnen we in de woorden van Ezechiël lezen, een droom, een visioen. 
Over water op het tempelplein, 
Water dat onder de deuren van de tempel doorstroomt, 
Tot een steeds groter wordende stroom, de stad in, een beek, een rivier het 
land in, over de dorstige grond. 
Niet alleen voor gelovigen, in het huis van God, 
Maar water dat leven geeft, ja ook voor bomen en planten.  
 
En Jezus staat er vlak bij waar het water wordt uitgestort. 
Hij staat daar, zoals eens de profeet Ezechiël in zijn droom. 
En Hij zegt: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 
Het staat in vers 37 van Johannes 7. 
En wie van mij het stromende, levende water drinkt, 
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. 
Woorden van Jezus. Wie dorst heeft…, drink van Hem. 
 
Het is niet zomaar gewoon water als ons kraanwater. 
Aan de ene kant wel. 



“Water is nodig om te leven: Zonder water kunnen we niet, 
En dan ook regen op de akkers, voor vruchtbare oogsten. 
regen voor het komende jaar. Het water geeft leven. 
God geeft water, zoals water uit de rots. De woestijn zal bloeien als een roos. 
 
Hier moet je zijn, bij God, hier stroomt vanaf het altaar van Gods huis. 
En het water in overvloed lekt vanaf het altaar op de grond. 
En in het visioen van Ezechiël stroomt het kolkend de wereld in. 
 
Het levende water is ook een beeld van Gods woord,  
Het Woord gaat de wereld in, vanaf het altaar in Gods huis. 
Water is het levende woord, beeld van de Tora, een beeld van Gods leefregels. 
Het beeld ook van Jezus en zijn evangeliewoorden. 
Als je van mijn woorden drinkt, dan zul je nooit meer dorst krijgen. 
Eens zei Petrus: “U spreekt woorden van eeuwig leven”. 
Blijf dan bij het water des levens, dat is het woord van God, 
 
Ik moet denken aan onze zondagmorgens. 
De gemeente komt samen om zich te verzamelen. 
Voordat de week begint, kom dan eerst bij Gods altaar.  
Wie dorst heeft, kom en hoor het woord van God. 
Het woord stroomt als levend water. Het wordt geplengd. 
Wie onder Gods Woord komt, die kan nattigheid voelen, 
Figuurlijk dan. Het is stromen van levend water voor je ziel en hart en verstand. 
En wat uit Gods mond komt zal niet vruchteloos blijven, 
Het zal eerst doen wat God wil en volbrengen wat Hij gebied. 
Wie dan na de zegen naar buiten, de nieuwe week ingaat, 
die neemt iets van dat Levende Water, van het evangelie van Christus, 
Mee naar buiten de wereld in. 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hieruit. 
En het is als de stroom van water dat uit de deur van Gods huis stroomt, 
En het bevochtigt de aarde, het gezin, het werk, het dorp, of waar je ook gaat. 
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Jezus gelooft. 
 
Het lezen van de bijbel, hier vanmorgen, is als water dat stroomt,  
Dat wij die nattigheid in ons leven mogen ontvangen, en in de wereld staan. 
Hoor naar het levende water.  
En laten jullie het dan ook verder de wereld instromen, 
In woorden en daden in de week die komt. 
 



Wie blijft bij Gods woord heeft niets te vrezen. 
Vooral in een onzekere kwetsbare tijd als waar wij in leven, een wereld in  
crises, oorlog, in groeiende armoede, honger en dorst.  
 
Wie in de vrede en liefde van God leeft, die geeft vrede en liefde om zich heen. 
Dat de Geest van vrede mag waaien in ons land, 
Laat ons vrede brengen naar wie geen vrede kennen, 
In de buurt als daar burenruzie is, 
Aan mensen die lijden aan gescheurde gezinnen, 
Mensen die niet mee kunnen komen in veranderingen, 
Wie lijden door rechteloosheid, eenzaamheid, 
Laat ons vrede brengen, door de Geest van liefde en vrede in ons hart, 
Amen. 
 
Lied 838: 1a, 2v, 3m, 4a O grote God, die liefde zijt 
 
Gebeden 

God, onze tijd lijkt op woestijnen. Wij weten van onrecht en haat uitbuiting en 
verkrachting aanslagen en oorlogen honger en armoede ziekte en dood. Waar blijft 
dan Uw Rijk van Vrede, als zoveel mensen leven in angst en onzekerheid, als zoveel 
mensen geen hoop meer ervaren? Daarom bidden wij: Laat uw mensen niet los. Ga 
met ons mee op onze levensweg als Reisgenoot die grenzen doorbreekt.  
Samen met Israël, uw oogappel, zien wij uit naar Uw Koninkrijk. Door Jezus Christus 
zijn wij verbonden, voor altijd. Wij bidden voor uw volk dat door de tijden heen zegen 
en vloek heeft ondergaan. Wij bidden voor Israël, voor wie woont in het land Israël en 
voor wie in de diaspora woont. Ook bidden we voor Palestijnen in Israël. We bidden 
voor allen die onrustig zijn vanwege de ontwikkelingen. En voor wie naar vrede 
verlangen. Wij bidden om vrede voor Jeruzalem. 
Zo bidden wij en zingen … (Heer ontferm U) 
God van Liefde, Geef vrede aan al die mensen die hun land moeten ontvluchten 
vanwege onmenselijk geweld, honger, armoede of natuurrampen en steeds opnieuw 
tegen grenzen oplopen - ook de onze - alsof dit niet Uw wereld is: geschapen zonder 
grenzen. Laat ons daarom - letterlijk en figuurlijk – over grenzen heen in alle 
verscheidenheid het beeld voor ogen houden van een veelkleurige, bewoonbare 
aarde waar plaats is voor alle volken omdat wij allen Uw mensen zijn die U kunnen 
herkennen in het gezicht van onze naaste. Laat uw mensen niet los. 
Zo bidden wij en zingen … (Heer ontferm U) 
Wees ook met uw mensen In onze kring als hen ziekte treft of de moeite van het 
ouder worden. Wij bidden om manieren van herstel, maar ook om kracht en vrede 
om ziekte en moeite te dragen. 
Wij bidden voor hen die rouwen om verlies, van korter of langer geleden. Zie de 
tranen, zo kostbaar van liefde, en vang die tranen op in uw kruik. 
Zo bidden wij en zingen … (Heer ontferm U) 



Goede God, laat Uw Geest van Vrede waaien in ons midden en tot in de verste 
uithoeken van deze aarde. Beziel uw mensen steeds opnieuw. Maak ruimte in ons 
hart en ruimte in deze wereld. Dat vrede en recht liefde en trouw ons gedeeld 
verlangen mag zijn. Daarom bidden wij: Laat ons niet los en Ga met ons mee op onze 
levensweg als Reisgenoot die grenzen doorbreekt. 
…(stil gebed) … Onze Vader 

 
Mededelingen van de diaconie door de diaken van dienst 
Collecte 
Lied 418: 1, 2, 3, God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
Zegen 

 
ELB 34a, Hine ma tov 

(vertaling: Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders tezamen wonen.) 


