
Preek van ds. B. Urgert in De Bron op 12 november 2023 

 

Ezechiël 36:22-28; Mattheüs 25:14-30 

 

Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus, 

 

Ieder mens heeft bepaalde talenten ontvangen, de een dit en de ander dat. 

Iedereen heeft van nature iets waar hij of zij goed in is, de een dit, de ander dat. Bij sommigen 

valt dat onmiddellijk op… bij anderen helemaal niet maar het is er wel degelijk. 

Soms weet je het van jezèlf heel goed, soms is het zo, dat vooral ànderen het opmerken. 

God heeft alle mensen geschapen met een bepaalde aanleg; en als je die hebt ontdekt, zou het 

zonde zijn om die niet te ontwikkelen; je hebt het tenslotte niet voor niets gekregen! 

Het voorgaande geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd… 

 

Op grond van de Bijbel mogen we stellen, dat de Heilige Geest aan alle leden van het Lichaam 

van Christus gaven uitdeelt, gelijk Hem goeddunkt. Niet aan alle mensen, maar aan alle 

gelovigen. 

Ja, aan allemaal, niemand uitgezonderd. Jij, u bent begaafd! 

Dat de Gemeente met een Lichaam vergeleken wordt is een overbekend beeld. Alle 

verschillende leden zijn nodig om het lichaam gezond te houden en goed te doen functioneren. 

Geen van hen kan gemist worden! 

God Zelf heeft bepaald wie welke plaats in de gemeente moet vervullen. Elk lid van het 

menselijk lichaam moet specifieke taken uitvoeren om het lichaam goed te laten functioneren; 

en dat is natuurlijk niet voor alle leden hetzelfde. Een hand is geen voet, een oog is geen oor… 

Net zo heeft ieder lid van het Lichaam van Christus bepaalde gaven ontvangen, om de Heer 

mee te dienen en om mee te bouwen aan zijn gemeente. En dat zijn natuurlijk niet voor 

iedereen dezelfde. 

Als God nu gaven uitdeelt, doet Hij dat uiteraard opdat ze ook gebruikt zullen worden! 

En niets uit eigen kracht, maar alles door de kracht van Gods Geest die in ons werkt. 

Een dergelijke preek heb ik eens gehouden in de tijd dat er gezocht werd naar nieuwe 

ambtsdragers; daarvoor is het heel goed bruikbaar. 

Maar daarvoor niet alleen. 

Want in ons gedeelte uit het Evangelie over de talenten gaat het niet persé over het zoeken van 

ambtsdragers… 



Over een paar weken is het Advent, het begin van een nieuw Kerkelijk Jaar; de laatste 

zondagen van het Kerkelijk Jaar staan in het teken van de Voleinding: het kan toch niet eeuwig 

bij deze gebroken wereld blijven? Dan komt God niet tot zijn doel en wij niet tot onze 

bestemming. 

 

Jezus vertelt weer een gelijkenis van het Hemelse Koninkrijk. 

Tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus in zijn woorden en zijn daden laten zien wie God is en 

hoe Hij het leven hier bedoeld heeft. Maar nu is Hij in de hemel en wij zijn achtergebleven. 

Tijdens zijn ‘afwezigheid’ vertrouwt de Heer zijn bezit toe aan zijn knechten. Al het Zijne legt de 

Heer in onze hand! Wat heeft Hij veel vertrouwen in ons! Is zijn werk bij ons in goede handen? 

Hij komt een keer terug, dat is zeker; dat heeft Hij beloofd. 

Alleen wordt ons over het ‘wanneer’ verder niets meegedeeld. 

Het leven in de ‘tussentijd’, tussen zijn eerste en zijn tweede komst, is een opdracht. 

Werken voor de Heer is werken aan de Toekomst! 

Voor de periode dat Hij “er niet is” vertrouwt Hij het bezit aan zijn dienaren toe; wij dragen 

verantwoordelijkheid. 

De Heer heeft voor ieder van ons een taak; en dat is niet voor iedereen dezelfde! 

De een geeft Hij vijf talenten, de ander twee, weer een ander één: ieder naar het eigen kunnen; 

ieder krijgt de portie die aansluit bij zijn / haar kracht, bij zijn / haar mogelijkheden. 

Er is beslist geen sprake van competitie. We mogen onszelf zijn! 

De Heer benadert ieder mens anders: want Hij kent ons en Hij weet wat we aankunnen en wat 

bij ons past. En dat Hij het juist heeft gezien, blijkt uit het vervolg van de gelijkenis. 

 

Als de Heer de Zijnen ter verantwoording roept, wat hebben ze Hem dan te bieden? Hoe zijn ze 

omgegaan met de genade die Hij hun gegeven heeft? 

De eerste heeft bij zijn vijf talenten er nog vijf verdiend. De tweede heeft de twee talenten die 

hem waren toevertrouwd met twee vermeerderd. Allebei even goed. Ze worden niet met elkaar 

vergeleken: bepalend is niet wàt iemand precies gedaan heeft, maar wat de drijfveer was! Of 

iemand leeft uit de liefde tot God en zijn medemens, de liefde die God door de Heilige Geest in 

zijn hart gelegd heeft. 

Allebei krijgen ze dezelfde beloning: Wees welkom bij het feestmaal van je Heer! 

 

De derde slaaf valt helemaal uit de toon. Begonnen de eerste twee met hun verantwoording bij 

de aan hen toevertrouwde talenten, de derde begint met een karikatuur van zijn heer: mijn heer 

is niet te vertrouwen; en aangezien ik toch niks goed kan doen, doe ik maar helemaal niks! 

Maak van God een boeman en je bent ontslagen van alle verantwoordelijkheid. 



‘Alsjeblieft Heer, ik hoef uw genade niet - want ik kan er niks mee…’ 

Deze dienaar heeft niet door dat de opdrachtgever hem juist een mooie kans had geboden om 

zijn bekwaamheden te ontwikkelen en om uiteindelijk een betere positie te krijgen. Hij heeft zijn 

talent veilig weggeborgen, zodat hij in ieder geval geen verlies zou lijden en zijn opdrachtgever 

niets verkeerds over hem zou kunnen zeggen. 

Deze derde dienaar is het symbool van zogenaamde gelovigen die geen geestelijke vrucht 

voortbrengen. Als ze maar braaf naar de kerk blijven gaan en 'het geloof vasthouden' komen ze 

vanzelf in de hemel, denken ze. Maar dat kon wel eens anders uitpakken. 

 

Mattheüs 24 en 25 gaan over ‘de laatste dingen’, het einde van de tijd èn het voorlaatste: de tijd 

voorafgaand aan de wederkomst Jezus zal terugkomen als Redder en Rechter. Om alles recht 

te zetten. Om alles nieuw te maken. 

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt duidelijk dat de tijd vóór Jezus’ wederkomst geen 

gemakkelijke tijd is. Aan de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan heftige 

weeën vooraf: verleidingen, oorlog en oorlogsdreiging, hongersnood en aardbevingen; en 

geloofsvervolging – al die dingen zijn aan de orde van de dag… 

Het lijkt wel of de Heer Zich heeft teruggetrokken, zijn handen van de wereld heeft af getrokken 

en haar aan haar lot over laat. Hoe zullen we staande blijven…? 

 

Die derde dienaar uit de gelijkenis kende de Heer niet echt, want hij noemde Hem een hard, 

streng persoon, die te hoge eisen stelt aan zijn personeel; terwijl de HEER bekend staat als 

rechtvaardig, barmhartig, geduldig en vol goedheid. Hij was ook bang, waarvoor eigenlijk? Bang 

om te falen, of had hij een slecht geweten? Door een verkeerd beeld van God ontbrak de lust 

om voor Hem te willen leven. 

Hij deed niet zijn best om er iets van te maken. Als (zogenaamde) gelovigen alleen maar voor 

zichzelf leven, behalen ze hetzelfde nulresultaat als deze derde dienaar uit de gelijkenis. 

‘Sorry, ik kan er niks mee, met datgene waartoe U mij gegeven hebt en met datgene waartoe U 

mij geroepen hebt.’ - terwijl de werkelijkheid is, dat als God je roept, Hij ook alles geeft wat je 

nodig hebt om je taak te kunnen vervullen. 

 

Wie vindingrijk is, zal merken, hoe het hem of haar door God toevertrouwde talent groeit en 

vermeerderd wordt. Het hoeft helemaal niet spectaculair te zijn, als je maar door Liefde geleid 

wordt. Wie beschikbaar is voor het werk van de Heer, wordt door Hem overvloedig gezegend en 

zal anderen tot zegen zijn. Totdat Hij komt! 

 

Geprezen zij Gods heilige Naam! Amen. 


