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Overdenking Elvis dienst 

 

Elvis was een gelovige jongen. Zo opgevoed. Mee naar de kerk. Van een pinkstergemeente 

achtige snit. Hij zong veel gospels in de kerk en later ook tijdens zijn shows of als hij zijn 

stem moest oefenen. Hij zei dat hij met die gospels tot rust kwam. Gospel was zijn grote 

favoriet, hij had ook altijd gospelzangers en zangeressen als achtergrondzangers.” 

 

Hij had een eigen bijbel,  met kerst 1957 gehad als cadeau van een oom en tante, die bewaard 

gebleven is.  

En zoals dat met de spullen van Elvis ging en gaat, die geveild en verkocht werd, voor 

73.0000 dollar. 

 

Die bijbel bevat onderstrepingen, vooral in de psalmen. Bijvoorbeeld het begin van psalm 11: 

 

 
 

In the Lord I put my trust: 

How shall say ye to my soul,  

Flee as a bird to your mountain? 

 

In de Heer stel ik mijn vertrouwen  

Hoe zullen jullie dan zeggen tot mijn ziel:  

‘Vlieg als een vogel naar de bergen!’ 

 

Het begin van deze tekst vatte Elvis samen tot de regel: In the Lord I place my trust and He 

will guide me." Op de Heer zal ik vertrouwen en Hij zal mij leiden.  

Godsvertrouwen dus als centrum en hart van zijn leven.  

Elvis de naam die hij bij zijn geboorte kreeg. Elke letter loop ik langs, als levensles, of vraag 

die je kunt stellen.  

 

De eerste letter is de E, en die staat voor energie. Zijn optredens, vooral toen hij jong was, 

stonden stijf van de energie. En ook later stopte hij al zijn energie waar hij in geloofde dat hij 

goed was: zingen en optreden als entertainer. Maar er lekte ook energie weg uit zijn leven. Hij 

was niet altijd gelukkig met de films waarin hij optrad en in het laatst van zijn leven trad hij 

zoveel op in LasVegas dat het slopend was. Altijd zat er ergens de angst dat hij weer in 

armoede zou terecht komen.  

Les 1:  Laat je veel energie weglekken? Waaraan?  Geef je kracht aan wat belangrijk is en 

opbouwt en waarin je gelooft.  
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De L staat voor liefde, maar ook voor lichaam. In de tijd dat Elvis begon met optreden deed 

vooral voor witte artiesten het lichaam er niet zoveel toe. Moest zeker niet op de voorgrond 

staan. De mannen stonden vaak stokstijf, of ze bewogen met een ingetogen danspasje en ook 

de vrouwen bewogen zich nauwelijks.  

 

Elvis brak dat met zijn optreden volkomen open. Hij danste en kronkelde op het podium. 

Vooral met zijn onderlijf. Hij bracht seksualiteit in zijn optredens. En dat was in de stijve 

jaren ‘50 een revolutie. Meisjes en vrouwen reageerden soms hysterisch op zijn optredens. 

Het was alsof het deksel van de ketel ging. Wat er lange tijd borrelde onder de gordel, stond 

opeens in de aandacht.  

Het lichaam en de seksualiteit waren terug in de muziek. 

 

Punt van aandacht voor de kerk wel trouwens. Ook in de kerk was (en is) er vaak moeite met 

het lichaam en de seksualiteit. Lange tijd was de seksuele zonde, de zonde bij uitstek.  Dat 

hele terrein hoorde heel lang tot het gebied van de achterkamertjes en de schijnheiligheid. 

Ondertussen werd er ook regelmatig misbruik gepleegd. Een beschamende en trieste 

geschiedenis. Maar mensen hebben niet voor niets een lichaam gekregen.   

 

Les 2a: Mensen zijn kinderen van God. Hij schonk ze een geest én een lichaam. 

 

De L staat ook voor liefde. Zonder liefde is het leven waardeloos. Liefde voor de mensen om 

je heen, je vrienden en vriendinnen, je familie,  je kinderen,  je partner je dieren, noem maar 

op.  

Voor Elvis erg belangrijk. Maar tegelijk was hij ook erg eenzaam. Op het laatst. Dat was de 

tol van de roem. Als je zoveel geld en macht hebt wie kun je dan nog vertrouwen? Wie is er 

nog eerlijk tegen? 

 

Liefde: het betekent niet alleen maar dat je houdt van de ander, maar ook van jezelf ook van je 

eigen lichaam en daarop let. Dat laatste was moeilijk voor Elvis. 

 

Les 2b: Liefde kent geen grenzen, daar hoor je zelf en dus ook je lichaam, bij. 

 

De V staat voor verslaving. Voor de een ligt die meer op de loer dan voor de ander.  

 

Elvis was er gevoelig voor: pilletje om te kalmeren, pilletje om te slapen, pilletje voor de 

energie, pilletje voor pijntje hier, pijntje daar.  

 

Elvis aan de drugs? Nee, zei hij, hij gebruikte geen hash of heroïne. Bovendien kreeg hij alles 

op doktersrecept. Maar had had niet in de gaten, dat al die pilletjes hem op den duur ook een 

drugsjunkie maakten en dat de dokter ook een dealer kan zijn.  

 

Les 3: Stel jezelf af en toe de vraag: Ben ik afhankelijk van iets dat giftig is? 

De I staat voor inspiratie. Inblazing, de geest van elders. Van anderen, van boven. Sluit je niet 

op in jezelf maar open je voor wat anders is, je energie geeft, je helder maakt, vergezichten 

opent. 

Elvis deed dat hij integreerde muziek van afro-Amerikaanse en witte mensen zonder 

probleem, terwijl het in die tijd volgens velen strikt gescheiden moest blijven.  
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Les 4: De wereld is groter dan je eigen geest, je eigen ik.  

De S tenslotte. Die staat voor soul en spiritualiteit.  

Verzorg en train niet alleen je lichaam, maar ook je geest. Neem rust en aandacht voor de 

dingen die je geest voeden en rijker maken. Dat kan de bijbel zijn, het gebed, een boek waar 

je wijzer van wordt. Ontmoetingen met wie je lief zijn. Een diepgaand gesprek. Beleef samen 

met anderen je geloof.  

 

Wees je bewust waar je vandaan komt. Uit welke geestelijke traditie. Zoek naar de rijkdom 

daarvan. 

Zo deed Elvis het. Hij las in zijn bijbel, hij zong de gospels, de geestelijke liederen uit zijn 

eigen traditie.  

Aan het eind van het psalm een boek schreef hij in zijn eigen bijbel met hoofdletters:  ZING 

VOOR DE GLORIE VAN GOD. 

Les 5: Stel jezelf regelmatig de vraag: Hoe gaat het met mijn geest en ziel? (Een mens is meer 

dan zijn lichaam, verwaarloos je geest niet.) 

Assen, De Ontmoeting, 22 oktober 2023, ds. Peter van de Peppel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het liep niet goed af met Elvis. Hij scheidde van Priscilla, 

in 1973. Zijn gezondheid verslechterde in rap tempo. Hij 

slikte veel pillen, eet en dronk ongezond. In 1977 maakte 

een hartaanval een einde aan zijn leven.  
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Elvis vertrouwde op God en op zijn leiding. Werd hij 

beschaamd in dat vertrouwen? Dat weet ik niet, natuurlijk. 

Heeft God hem gewaarschuwd? Was hij doof voor de 

goede raad die hij misschien hier en daar hoorde? 

Luisterde hij niet genoeg naar zijn vrouw, naar goede 

vrienden?  

Ik weet het niet, maar vertrouwen op God betekent niet 

dt je zelf geen verantwoordelijkheid hebt en dat daarmee 

alle problemen van het leven zijn oplost. 

Wat ik wel weet is dat Elvis zijn best heeft gedaan, maar  

de kracht van zelfdestructie niet heeft herkend of kunnen 

weerstaan.  

Zijn levensverhaal is OOK een verhaal van falen en wie 

krijgt daar in zijn eigen leven niet, vroeg of laat, mee te 

maken?  

Maar volgens mij gaf het geloof Elvis een zinvolle en 

inspirerende grond aan zijn leven.  

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van zijn comeback show in 1968  zong hij 

een lied over een droom. Het was een paar maanden na de 

moord op Martin Luther King in Memphis, zijn 

woonplaats notabene.  Het liet een diepe indruk op hem 

achter.  
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Het lied dat hij zong If I Can dream bevat een toespeling 

op de beroemde rede van ds. King: I have a dream. 

 

Van krantenjongen tot miljonair, van arme sloeber tot 

succes nummer.  Die Amerikaanse droom werd 

werkelijkheid in het leven van Elvis. Maar hij raakte er 

ook in verstrikt. Het verstikte hem op het laatst, als het 

ware.  

Maar die andere droom is nooit in hem gedoofd. Dat 

oude christelijk vergezicht. Waar ds. King het over had, dat 

mensen een huis hebben bij God en daar thuiskomen en 

ooit samen, wit en zwart, Israeli en Palestijn,  vriend en 

vijand zullen zitten aan de tafel van zuster- en 

broederschap.    

Dream of a better land dream of a better sun where 

hope will shine on every one  

Droom van een beter land, waar de zon van hoop zal 

schijnen op iedereen. 

Laten we gaan kijken:  If I Can dream… 

 

 

 

 

 

 

And the very back page of the Bible contains another one of Elvis’s handwritten notes 

provides a remarkable insight: “To judge a man by his weakest link or deed is like judging the 

power of the ocean by one wave.” 
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If I can dream (filmpje)  

 

Idee Omvlee: Levenslessen van Elvis 

 

Energie, doe alles wat je doet met oprechte energie 

 

L staat voor de liefde  (of lichaam) zorg voor goede familie en vrienden en luister naar hen’. 

 

V staat voor verslaving. Blijf ervan af. Zorg dat je helder  

   Verslaafd en drugs: slaapmiddelen en pepmiddelen 

 

I staat voor inspiratie. Hij liet zich inspireren en geef het door. Wees een King of Queen op 

jouw  

 

S staat voor soul of spiritualiteit. Zorg voor je geest. Wij leven in Gods hand. In the lord I will 

place my trust. Ook al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand.  

 

 

 

 

 

 

Energie, Liefde, Verslaving  

 

Elvis zei zelf dat hij met die gospels tot rust kwam, die wilde hij dan ook altijd zingen. Gospel 

was zijn grote favoriet, hij had ook altijd gospelzangers en zangeressen als 

achtergrondzangers.” 

 

“In de Heer plaats ik mijn vertrouwen en hij zal me leiden.” In de bijbel waarin hij vaak las, 

schreef wereldster Elvis Presley deze tekst, die duidelijk maakt dat hij een religieus man was. 

 

 

Omvlee: ,,Zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand”, was de boodschap van de 

dienst. 

 

In 2013 werd Elvis’ persoonlijke bijbel geveild, voor 75.000 euro. Elvis kreeg die Bijbel met 

Kerstmis 1957 — hij was toen 22 — van een oom en tante. Bij zijn dood, 20 jaar later, bleek 

hij het boek vaak in handen te hebben gehad. Vooraan in het boek had hij geschreven: ‘Er is 

een seizoen voor alles. Geduld zal je belonen en alle antwoorden op je vragen openbaren.  

(For example, near the front of his Bible, he wrote: “There is a season for everything. Patience 

will reward you and reveal all answers to your questions.” 

And the very back page of the Bible contains another one of Elvis’s handwritten notes 

provides a remarkable insight: “To judge a man by his weakest link or deed is like judging the 

power of the ocean by one wave.” 

Elvis’s career indeed represented a sea change in the ocean of the music world. To date, the 

star has sold an estimated one billion albums. 
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And the inspiration behind it all is perhaps revealed in the note Elvis wrote in all capital 

letters at the end of the book of Psalms: “SING FOR THE GLORY OF GOD.” 

At the bottom of the page, below Psalm 11, Elvis paraphrased verse 1—"In the Lord I place 

my trust and He will guide me." ) 

Interessant zijn uiteraard de aantekeningen die hij maakte. De passages die hij aanduidde, wat 

hij onderlijnde. Dat deed hij bijvoorbeeld meerdere keren in de Psalmen, die hem duidelijk 

sterk aanspraken. Wellicht niet toevallig schreef hij op het eind van het Boek der Psalmen in 

hoofdletters: ‘ZING VOOR DE GLORIE VAN GOD’. Zelf zou Elvis zich 'een zoeker' blijven 

noemen. 

Psalm 11: Mijn veiligheid is bij de Heer. 

 

Onderaan deze psalm parafraseerde hij het eerste vers: Ik vertrouw op de Heer en Hij zal me 

leiden.(Letterlijk: In the Lord put I my trust 

ich 'een zoeker' blijven noemen. 

Psalm 43: Doe Gij, o God, mij recht 

Het derde vers uit deze Psalm is onderlijnd: 'Zend mij Uw licht en Uw waarheid, laten zij mij 

geleiden en brengen naar de heilige berg, de plaats waar U woont.' Bovenaan schreef Elvis: 

Heer, zend me licht om me te leiden. 

Psalm 46: God is ons een toevlucht, een sterkte 

Onderaan noteerde Elvis: Wees stil en weet dat God er is. 

Psalm 81: Laat schallen uw vreugde voor God 

Zing over de vreugde van de Heer, staat onderaan deze psalm geschreven. 

Psalm 118: Looft de Heer, goedertieren is Hij 

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/11
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/43
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/46
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/81
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/118
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Vertrouw op de Heer, niet op de mens, schreef Elvis onderaan Psalm 118, verwijzend naar 

vers 8 en 9: 'Beter veilig te zijn bij de Heer dan het te verwachten van mensen; beter veilig te 

zijn bij de Heer dan van machtigen het te verwachten.' 

Psalm 138: Loven wil ik U met heel mijn hart, de afgoden tartend mijn psalmen 

U zingen 

Bij deze psalm staat een notitie over de hoogste genade van muziek. 

Psalm 149: Zingt voor de Heer een nieuw lied 

Verscheidene verzen zijn onderlijnd. 

 

 
 

 

Dominee preekte tegen rockmuziek: Op dvd gezien. Rockmuziek levert een bijdrage aan de 

jeugdcriminaliteit. Het geeft een duivels gevoel als je het zingt. De ds. heeft dat zelf ervaren.   

 

 

 

 

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/138
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/138
https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/psalmen/149

