
Overdenking op 29 oktober 2023 in de gezamenlijke viering in de Jozefkerk 

 

Deuteronomium 6:1-9  en Matt 22: 34-46 

 

Ds. Elly Veldman 

………………………………………………………………………………. 

 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 

Wat een heerlijke foto bij het thema;  

 

Een kind dat zich verliest in wat er is -  de herfstblaadjes -   

Hij gaat helemaal op in wat hij doet! 

 

Een prachtig beeld bij ‘Heb lief! Met hart en ziel. 

 

Maar…….hoe moeilijk is het, hoe ingewikkeld,  

om nú over liefhebben te spreken,  

Terwijl ik deze overdenking schrijf, kijk ik met één oog naar het nieuws,  

wat er in Gaza gebeurt, en wat er in Israël gebeurde. 

 

Van beide zijden: pure haat, vergelding, wraak… 

 

Niet van de ene dag op de andere: 

Geopolitiek door de eeuwen heen,  

Bijbelse geschiedenis en recente ontwikkelingen. . 

Wat is de waarheid -  wiens waarheid …. 

 

Sjema Israël -  Hoor Israël –  dat klinkt elke ochtend en avond in de Joodse gebeden. 

Het is het eerste gebed dat ze hun kinderen leren,  

en het laatste gebed dat ze uitspreken voordat ze sterven. 

https://youtube.com/live/BqJKRVKC4IM?feature=share


 

Luister, Israel, de Heer,  onze God, de Heer is de enige  

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!  

 

Indringend is het Hoor! – nu vertaald met ‘Luister!  

God is één  -  -  tegenover de goden die grillig, veelvormig zijn 

Hij is de enige God 

 

Heb de Heer, uw God, lief! 

 

Liefhebben  -  is er iets dat meer verschillende kleuren en invullingen heeft? 

Gemakkelijk komen we terecht in gevoelens van sympathie of antipathie,  

als het over liefde gaat. 

 

Dan wringt het voor ons, dat liefhebben een gebod is! 

Het  moet spontaan ontstaan -  of groeien… 

Maar hoe vluchtig kan dat dan zijn 

 

De liefde waartoe wij worden opgeroepen is een daad:  

gerechtigheid doen – je houden aan de leefregels die God geeft, 

Gehoorzaamheid , eerbied tot God. 

 

Liefhebben  - we worden ertoe opgeroepen met heel ons hart, met heel onze ziel en 

met heel onze kracht –   

Dat kunnen we leren! 

 

Sterker nog: dat moeten we onze kinderen leren  - prent het ze in! 

Door herhaling worden deze geboden ingescherpt –  

Een ouderwetse leermethode lijkt dat -  het is volledig doordrenkt raken van dit 

gebod, 

 

Spreek erover – thuis en onderweg, als je ligt, zit of staat –  

 

Hoe brengen wij dit gebod bij aan de volgende generaties? 

 

Hoe kan het dat wij geloofsoverdracht zo moeilijk vinden –  

Wat hebben we doorgegeven -  of nagelaten? 

Daar is geen eenvoudig antwoord op…. 

 

Hoe het doordrenken vanuit de basisschool positief kan werken -  dat zag ik bij onze 

kinderen,  

de oudste twee zaten op een basisschool waar de leerkrachten graag geloofsliedjes 

met ze zongen, tekst van het lied op het bord, uit hun hoofd leren zingen . 

Onze jongste ging in een andere streek naar school, waar minder werd gezongen, de 

leerkrachten dat niet allemaal konden, en ze zongen met filmpjes mee. 

De oudsten kennen veel liedjes, nog steeds, Het was hun ingeprent  . 



 

Wat geven wij door -  geven wij onze liefde voor God door ? 

Is dat in ons leven te merken?  

Zijn wij vertrouwd met Gods woorden, léven we daarin? 

 

Bijzonder zijn die zichtbare en tastbare tekenen van de geboden: 

de gebedsriemen van de Joden, waarmee ze de geboden aan hun lijf binden: 

 om de arm en  op hun voorhoofd 

 -  dicht bij je daden en je denken 

Dat gebeurde al in Jezus’ tijd en eerder. 

Ook de Mezoeze aan de deurpost -  o.a. dit stukje uit Deuteronomium, het ‘Sjema’  

zit daarin.  Die wordt éven aangeraakt bij het naar binnen gaan -  een herinnering. 

 

God liefhebben -  met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand -  

Dat is het grootste en eerste gebod, zegt Jezus, als de farizeeën hem daarnaar 

vragen. 

Het tweede is daaraan gelijk:  

Heb je naaste lief als jezelf 

 

Dit is het fundament van alle geboden -  de weg naar het leven. 

Aan deze twee geboden hangt de wet -  als een deur aan zijn scharnieren. 

 

Ze horen bij elkaar: God liefhebben en je naaste –  

Je kunt God niet beminnen zonder van Gods kinderen te houden. 

 

Dichtbij  -  in wie we zijn als gelovigen, als kerk, als wijkgemeenten samen. 

We hebben te maken met schaarste -  aan mensen en middelen, 

We hebben God lief -  dat is onze drijfveer –  

Laten we samen, als de naasten die we zijn,  optrekken om de liefde van God te 

delen en door te geven  -  op verschillende manieren. 

 

Je naaste liefhebben -   

 

Wie is je naaste -     Abbé Pierre sprak hierover –  

Abbé Pierre was een Franse priester die zich inzette voor daklozen en armen,  

hij stichtte de Emmausbeweging die ook in Nederland bestaat. 

 

Hij zei, ik citeer:  

“Dit woord ‘naaste’ is wonderlijk juist en van een verbazingwekkende volheid.  

Dit woord overtreft het woord ‘de ander’ in schoonheid en is vol van betekenis.  

 

Als God ons zegt: heb je naaste lief als jezelf, dan komt dat hierop neer: 

‘Begin met hem lief te hebben, die het dichtst naast je staat.  

En zo tot in het oneindige, van naaste tot naaste, mag en moet je liefde niet eindigen 

voor je de laatste mijlpaal van de wereld bereikt hebt.  

Daar ligt dus onze plicht:  



Tegelijkertijd onze meest naaste lief te hebben, en, als hij van het nodige is voorzien, 

onze liefde met alle kracht die in ons is, uit te strekken tot aan de uiterste grenzen 

van de aarde.”” 

 

Einde citaat.. 

 

Dat klinkt goed, geloofwaardig ook, zeker door iemand die het zelf waar maakte.  

Maar de harde realiteit springt er tussen. 

 

De oorlog tussen Israël en de Palestijnen lijkt de zuurstof uit onze liefde weg te 

zuigen. 

Je naaste liefhebben als jezelf? 

 

Wie is je naaste – voor de Jood, voor de Palestijn – 

 toch niet degene die jouw geliefden vermoordt, gijzelt. 

Toch niet degene die jouw geliefden bombardeert, isoleert? 

 

Mensen, naasten, ze zijn verworden tot vijanden -  tot objecten van haat en 

vergelding. 

 

Het is niet aan ons om hen te zeggen wat ze moeten doen. 

 

Maar we blijven kijken -  we moeten wel –  

 

‘Blijf de méns zien’ -  dit zei Joris Luyendijk in een praatprogramma –  

Beide kanten lijden enorme pijn -  die deze spiraal van geweld laat doorgaan. 

Hij zei: Kies je één kant -  dan ontmenselijk je de ander. 

 

Blijf de mens zien. 

 

in diezelfde aflevering vertelde Raoul Heertje over het programma dat hij een aantal 

jaar terug maakte in Israël. 

Hoe hij daar twee vaders ontmoette -  een Palestijnse en een Joodse vader. 

 

Beiden hadden een jonge dochter verloren door het geweld van de andere kant. 

Ze ontmoetten elkaar en zagen een mens in de ander  

-  geen vijand, maar een mens, met hetzelfde grote verdriet.  

 

Bassam en Rami ontdekten, dat ze hun dochters niet terugkregen door te blijven 

haten en op wraak uit te zijn. 

 

Bassam, de Palestijnse vader, zei: 

‘het is een ramp om de menselijkheid van je vijand te ontdekken – 

Want dan is hij je vijand niet meer.’ 

 

Deze vaders maken deel uit van een groep ouders, de parents circle. (kring van 

ouders) 



We bidden dat deze ouders - ook nu - elkaars menselijkheid zullen blijven zien!   

 

Zij maken het waar: je naaste liefhebben als jezelf -  door hun keuze, om de ander 

als mens te blijven zien. 

……………………………….. 

Wij danken God, dat wij niet voor zulke keuzes staan -  zo lijkt het toch… 

 

Maar dan is er des te meer reden voor ons om het liefdesgebod serieus te nemen! 

 

Onze liefde is onze reactie op deze belijdenis. 

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!   . 

 

Die eenheid van God -  die kunnen wij weerspiegelen 

Door met heel ons hart –ziel en kracht Hem lief te hebben  

Heelhartige, ongedeelde liefde,  

Het ene, dat God van ons vraagt  

 

- Heel ons hart -  lev -  waarmee we willen en doen -   

- Heel onze ziel -  nefesj -  de mens zoals je bent -  met je ikkigheid , je 

verlangens  

- Heel onze kracht -  we denken aan sterkte, het gaat meer om alles wat ons 

mensen maakt -  mens in alle facetten 

- Heel je verstand -  zegt Jezus – je denkkracht… 

 

Het komt van alle kanten -  de woorden van Mozes en de woorden van Jezus: 

Heb God lief met alles wat in je is en met wie je bent. 

 

……………………………………………………………………. 

Laten we onszelf onderzoeken:  

Wat in mij moet aangeraakt worden om God en mijn naaste lief te hebben? 

 

Mijn hart,  

mijn ziel,  

Mijn kracht,  

mijn verstand,  

mijn …….. 

 

We nemen hier even tijd voor, in stilte  

 

Ik herhaal de vraag: 

Wat in mij moet aangeraakt worden om God en mijn naaste lief te hebben? 

 

We zijn samen stil, tot ik de slotwoorden zeg 



 

……      ………. 

 

 

 

Zo te leven -  in liefde tot God en elkaar – 

Onbekommerd spelend, zoals het kind dat de bladeren opgooit – 

We strekken ons er naar uit 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


