
Preek van ds. N.E. Veldman-Potters, De Bron, 14 januari 2024 (Afscheidsdienst) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Daar staat het, in de krant.  

En ik hoor het op de radio. 

 

‘Niets meer aan doen’ denk ik.  

Dat is wat ik jullie te zeggen heb vanmorgen. 

 

Vindt je lichtpuntje  

En durf te hopen. 

 

De nieuwe campagne van SIRE. 

 

Morgen is het Blue Monday, zo’n dag waarop alles grauw is,  

de dooi is ingetreden, maar de lente is nog ver,  

De feestdagen zijn achter de rug, hier en daar vind je nog wat verdwaalde 

dennennaalden. 

 

Maar we komen er wel doorheen, toch? 

 

Nou, niet iedereen komt er goed doorheen.  

Veel mensen zijn somber, maken zich zorgen over de toekomst,  

zijn terneergeslagen door wat er in hun leven gebeurd,  

En zeker ook door wat er in de wereld gebeurt. 

 

Enorme spanningen in het Midden-Oosten 

Polarisatie in ons land -  gaan we asielzoekers goed verspreiden 

Bij alles gaat het  om mensen, met een naam, met een gezicht  

 

Vindt je lichtpuntje -  dat lukt niet zomaar 

Durf te hopen – dat is zo belangrijk, maar moeilijk. 

 

Want soms mist er veel….. 

 

We zijn - met de moeder van Jezus - op een bruiloft.  

Een groot feest -  het hele dorp Kana is er  -   

en ook veel mensen uit Nazareth, dat daar dichtbij ligt. 

 

Een grote domper op het feest:  de wijn is op. 

 

Maria komt in actie. 

  - haar naam wordt niet genoemd….  

 -  als we daar nou eens onze eigen naam invullen 

 

- En als we voor het bruiloftsfeest de kerk invullen…. 



 

Wat is er dan op?     Wat is het tekort? 

- Is het geloof op? 

- Zijn het de mensen, die steeds minder van betrokken zijn 

- missen we jonge mensen 

- Is er tekort aan mensen die iets kunnen doen? 

- Is het het geld, dat op raakt ? 

- En nu gaat er wéér een dominee weg… 

 

Vul  in gedachten maar aan….. 

 

Wat zegt Jezus tegen zijn moeder ? 

‘Wat wil je van me? Mijn uur is nog niet gekomen….’ 

Daar is een preek op zich aan te wijden…. 

 

Maar Maria laat zich niet ontmoedigen ! 

Ze zegt tegen de dienaren: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is….’ 

 

De dienaren, een soort diakenen, staan klaar om te doen wat er van hen gevraagd 

wordt. 

 

We weten hoe het afloopt:  

Water wordt wijn - het feest wordt alleen maar beter. 

 

Doe wat Jezus zegt! 

- In ons dagelijks leven 

- In ons kerkelijk leven 

- In onze samenleving. 

 

Dan is het belangrijk om te weten wat Jezus zegt! 

 

In Amerika is een beweging van de Red-Letter Christians.  

Zij hebben een Rode Letter-bijbel -  waarin alles wat Jezus zegt, in de directe rede, in 

rood gedrukt staat.  

 

Ik heb eens iemand van die beweging meegemaakt op een conferentie - .  

Zij zijn bepaald niet zweverig ! 

- Ze gaan voor vreedzaam verzet -  de andere wang toekeren –  

 ‘Zwaarden tot ploegscharen’ > (geen uitspraak van Jezus, maar van de profeten ) - 

van ingeleverde wapens maken ze een hak of een hark… 

- Ze zorgen voor Huisvesting voor daklozen >  leegstaande  verwaarloosde 

woningen maken ze klaar voor bewoning. 

- Ze doen er alles aan om ter doodveroordeelden bij te staan. 

Met de poten in de modder staan ze dus 

 

Zij vullen de lege vaten met het water wat ze voorhanden hebben –  

Met acties waarmee ze Jezus’ woorden serieus nemen . 



Aan de gang gaan met dat wat je hebt  

 - In het vertrouwen dat God daar iets mee doet. 

 

Water in de vaten doen -  dat is te doen, water is voorradig. 

Het is een heel werk, die grote vaten vullen – helemaal tot de rand 

Respect voor de dienaars, de diakenen de werkers op de achtergrond, 

 

Doe het  met wat er is:  

 

Ook in de kerk: 

Wat is ons ‘water’ ?  

Wat zijn onze lichtpuntjes, die hoop brengen?  

 

Wij zijn er (hier in de kerk)     -    mensen die online meebeleven zijn er. 

- Aan elkaar gegeven, om samen te zingen, te bidden, uit de bijbel te leven. 

- Om met elkaar mee te leven, daar zijn we goed in! 

- De ontmoetingen in de stad -  ik hoorde van iemand die mensen die ze vaag 

kent uitnodigt om samen koffie te drinken   

- Het samen eten,  koffieochtenden, de soos, gesprekskringen en vieringen -  in 

de kerk  en in de woonzorgcentra –  

- De vieringen op zondag:  

o Soms ga je naar de kerk zonder al te veel verwachtingen – en dan 

wordt je toch geraakt… 

o soms bereid ik iets voor maar ik denk: is dit genoeg? – en dan blijkt het 

toch aan te komen 

 

Als we doen wat Jezus zegt – dan vullen we de vaten in ons leven met water 

- We brengen het goede nieuws  

In onze dagelijkse omgang met anderen,  en in de kerk 

- We geven onderdrukten hun vrijheid en helpen mensen in armoede 

o Inzet voor Amnesty ; voor mensen in Oekraïne, lange tijd voor 

Gidofalva, Roemenië 

o de diaconale collecte van vandaag is gericht op ‘Samen tegen 

armoede’  

o we geven voor de voedselbank. 

- We zijn betrokken zieken en bij mensen met verdriet. 

o We zullen straks twee mensen die zijn overleden gedenken  

 

Als we doen wat Jezus zegt,  

Dan maakt Jezus wijn  van ons gewone water  –  

Dan komt er nieuw leven. 

Dan kan het gaan fonkelen 

 

Dan zijn ze er: de Lichtpuntjes, die hoop brengen   

Hoop is niet afhankelijk van de omstandigheden.  

Hoop is geworteld in de persoon van Jezus Christus. 

 



Hij is het licht van de wereld -   

Hij maakt van water wijn 

Hij vult aan wat ons ontbreekt. 

 

………………………………………………. 

 

Ik heb ze gezien, de lichtpuntjes van hoop, 

De afgelopen ruim 15 jaar dat ik onder jullie mocht werken. 

 

Met de collega’s was het goed!  

 

Ik heb ze gezien – al die mooie mensen, tot op hoge leeftijd 

– die hun leven leefden met vallen en opstaan… soms letterlijk. 

Velen waar ik kwam zijn niet meer onder ons,  

We koesteren de herinneringen aan hen. 

 

Ik heb ze gezien -  de mensen die er zijn,  

de mensen die nét dat beetje extra deden voor de ander. 

Mensen die zeiden: ik kan niet zoveel meer, maar ik kan wel bidden. 

 

We hebben gehuild, 

We hebben plezier gehad. 

We hebben gezongen en het brood gebroken en de wijn rondgedeeld! 

Ja, de wijn! 

 

 

Ik eindig met de woorden van het lied, dat we na het muzikaal moment gaan zingen. 

 

Het is een gebed  - waarmee we ons in dienst stellen van God 

 

Neem mij aan zoals ik ben   

Wek in mij wie ik zal zijn       

Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Amen 

 


